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Mededelingen 

 
Eeuwigheidszondag 
Deze zondag 23 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het thema 
van deze Eeuwigheidszondag is: ‘Laat mij het licht van uw ogen zien’. 
We zullen hen gedenken, die ons ontvallen zijn in onze geloofsgemeenschap. We 
noemen één voor één hun namen en zetten hen in het Licht van God. We laten 
ons inspireren en troosten door het visioen van Johannes uit Openbaringen 21, 
die zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen verdriet en rouw meer 
is. Hiermee haken we aan bij Bijbelbasics van de kindernevendienst.  
De kinderen uit de kindernevendienst zullen lichtjes brengen in de dienst. Ook de 
kerkgangers krijgen aan het eind van de dienst de gelegenheid een kaarsje aan 
te steken voor hem, voor haar, die zij missen. We gaan als pastores ZuidWest 
alle drie in deze dienst voor. De Cantorij ZuidWest onder leiding van Guus 
Fennema verleent haar medewerking, 
Dick Rovers heeft een muzikale bijdrage 
met basklarinet en Barbara Coster is de 
organist.  
’s Middags zijn er herdenkingsmomenten, 
waar nabestaanden persoonlijk voor zijn 
uitgenodigd.  
Ds. Loeki van der Laan  
Alette van de Lagemaat (kerkelijk werker) 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Stienstra-Hoekstra, tijdelijk revalidatie Charim. 
 
Aandacht voor elkaar 
Rie den Doelder, heeft vorige week een succesvolle operatie aan de heup 
ondergaan. Alles verloopt naar wens. Haar man Wil verblijft zolang in het 
logeerhuis in de Engelenburg, op kamer 404. Laten we als gemeente hen beiden 
met onze aandacht omringen.  
Ds. Coby de Haan 
 

Zondagsbrief 

 

7e jaargang, nummer 24 

 
Zondag 23 november 2025 
Kleur van de zondag: groen 
 

God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 

(tekst: ds. Sytze de Vries) 
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Pastoraat bij rouw en gedachtenis 
De eerste collecte is bestemd voor Pastoraat Prot. Kerk - 
Pastoraat bij rouw en gedachtenis. Pastoraat, een wezenlijk 
onderdeel van ons kerk-zijn, is meeleven met elkaar, 
aandacht en zorg geven aan de ander. Zowel aan mensen 
binnen als buiten de kerk. De Protestantse Kerk ondersteunt 
allerlei vormen van pastoraat, zoals in de scheepvaart, 
gevangenissen of bij studenten. Bij momenten van rouw en 
gedachtenis biedt de kerk ruimte aan gemeenteleden, maar 
ook aan wijk- en dorpsbewoners, om stil te staan bij hun 

verdriet. In de hectiek van het leven biedt de kerk een moment van rust, aandacht 
en nabijheid, voor iedereen die dat nodig heeft. Daarom is dit een waardevol en 
hartverwarmend collectedoel dat we van harte aanbevelen. Want door pastoraat 
te ondersteunen, helpen we de kerk om te blijven doen waar ze het verschil 
maakt: een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. Geef tijdens de collecte of 
maak je bijdrage over op NL14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Veenendaal o.v.v. Collecte Pastoraat november. Bedankt voor je gift. 
 
Pelgrims onderweg naar het Vaderhuis 
Komende zondag is het Eeuwigheidszondag. In respect en met liefde gedenken 
we degenen die ons zijn ontvallen. Een lied ontroert mij telkens weer… wij zijn als 
‘pelgrims onderweg naar het Vaderhuis’. Tijdens de afsluitende ochtenddienst in 
ET10 van het Inspiratie Festival werd dit lied ook met ons gezongen… ontroerend 
mooi! Als u de link Pelgrims onderweg naar het Vaderhuis aanklikt gaat u - als 
pelgrim - mee met de woorden van Amanda Strijdom. 
 
Goed voorbeeld … 
Tijdens het patatje met de dominee ging het over kerk in actie en naastenliefde. 
De kinderen en jongeren werd gevraagd  een  artikel voor persoonlijke verzorging 
of een blik groenten of soep mee te nemen. Deze producten zijn in een van de 
kastjes gelegd op de parkeerplaats aan de voorzijde van de kerk. Dit kastje 
hebben we gedoopt met de naam Minimarkt. Mooi initiatief dat navolging verdient.  
Als wijkgemeente ZuidWest proberen we dit kastje gevuld te houden. Neem eens 
een kijkje en leg er wat in. Het gaat dus om de artikelen die hierboven genoemd 
zijn. De gastvrouwen en -heren van de Open Kerk houden toezicht op de 
minimarkt en het al bekende boekenstalletje. 
Jasper van der Horst en Arend Vleeming, gastheren Open Kerk 
 
Boekentafel 
Voor de bijeenkomsten over ‘de kwestie Job’, als u nog wil aanhaken, liggen er 
nog voldoende boeken op de boekentafel. Naast veel nieuwe titels op de tafel 
nodigen wij u uit om even een kijkje te nemen. Zondag 7 december is de laatste 
boekentafel van dit jaar, maar u kunt altijd boeken bestellen door even een mailtje 
te sturen naar hemmyswanink@outlook.com of even bellen, 06-42455215. Alle 
medewerkers van de boekentafel wensen u alvast fijne feestdagen. 
Namens de boekentafel, Hemmy Swanink 

https://share.google/7aS8EdM1vfZJRTZHx
mailto:hemmyswanink@outlook.com
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Samen Eten in het Trefpunt 
Elkaar ontmoeten, tijdens een gezellig diner. Wanneer je vegetarische eet kan je 
dat aangeven en daar wordt rekening mee gehouden. Wanneer u graag mee wil 
eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u zich inschrijft. 
Vrijdag 28 november 2025 aanvang 18 uur, welkom vanaf 17.30 uur. Opgeven 
kan, bij voorkeur via mail, tot en met dinsdag 25 november 2025. Kosten 5 euro 
per persoon. Mailen via zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl of bellen naar Tonny 
van Woerkom, 06-40510873. 

         KERSTMIDDAG VOOR SENIOREN          
 

U bent van harte welkom op onze kerstmiddag! Samen genieten van thee, 
heerlijke hapjes en een gezellig samen zijn. 
 

             Donderdag 18 december   

      Inloop vanaf 14.15 uur  

    Petrakerk  

  
Wilt u vóór 12 december laten weten of u komt? U 
kunt zich opgeven via de intekenlijst achter in de 
kerk of bij:  
 
Evelien Veenhof  

    0318 – 518959  

         ZW-diaken7@pkn-veenendaal.nl   

 
We kijken ernaar uit u te ontmoeten! 

 

 

 
 

mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
mailto:ZW-diaken7@pkn-veenendaal.nl
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Kerstmiddag voor senioren 
U hebt al meerdere oproepen gelezen van de diaconie om u op te geven. De 
lijsten in de hal van de kerk raken gevuld met namen. Gelukkig is er ruimte en tijd 
genoeg om te beslissen of u erbij bent op donderdag 18 december 2025. Vanuit 
de diaconie wordt de middag  verzorgd en de zaal aangekleed tot een sfeervol 
geheel, heel veel voorbereiding en werk. Ook zorgt de diaconie voor vervoer, een 
hele organisatie.  
Mijn collega-pastores, de ouderlingen en contactpersonen pastoraat en ik hopen 
veel mensen te begroeten en ontmoeten.  
Het lijkt mij leuk om, als we samen gaan zingen onder mooie piano begeleiding 
van Hans Kroon, de ruimte hebben voor verzoeknummers. Ik wil een programma 
op papier zetten of via de beamer laten zien. Graag zie ik uw favoriete 
kerstliederen voor de samenzang  in mijn mailbox. Als u durft om met een aantal 
kennissen/vrienden of bekenden  in een kwartet, duet of solo te willen zingen hoor 
ik dat ook graag. Daar maken we ruimte voor in het programma van de middag. 
U mag ook bellen en de voicemail inspreken. Met elkaar en voor elkaar, samen 
onderweg naar Kerst. 
Alette van de Lagemaat, avdlagemaat@pkn-veenendaal.nl, 06-18751537 
 
Terugblik Kliederkerk Veenendaal  
Zondag 9 november was het weer tijd voor Kliederkerk Veenendaal. Het thema 
was: De ark van Noach. Ditmaal vond de Kliederkerk plaats in De Open Hof, één 
van de samenwerkende partners van Kliederkerk Veenendaal naast de Petrakerk 
en Bloei in Oost. De Kliederkerk is gericht op kinderen in de basisschool die 
samen met hun (groot)ouders aan de slag gaan met een thema. 

 
Het eerste uur stond in het teken van ontdekken, speuren en creativiteit. Er 
werden onder meer dierenmaskers geknutseld, er werd een ark gebouwd, 
dierensporen werden herleid en er werden schudkokers gemaakt voor de 
regengeluiden. Uiteraard was er ondertussen ook lekkers, geheel in dierenthema. 
Na een uur werd het tijd voor een korte viering waarin wij nadachten over wie wij 
zouden willen redden. Ook werd de vraag gesteld hoe wij goed voor de aarde 
kunnen zorgen. Mooie vragen voor jong en oud om bij stil te staan.  
Na de viering werd het tijd om samen te genieten van een lekkere maaltijd. 
Kliederkerkteam Veenendaal- Jennifer, Harma, Peter, Harriet, Marjan en Coby 
 

mailto:avdlagemaat@pkn-veenendaal.nl
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Ziekenhuisopname 
Tijdens een groepsbijeenkomst hoorde ik het verhaal van iemand die weken in 
het ziekenhuis had gelegen. ‘Ja, het was Utrecht, daar zou ik toch niet naar toe 
gaan.’ Als u dat niet wil, kom ik niet, maar als u het wel op prijs stelt dat er ‘iemand’ 
van de kerk langs komt, laat het weten en dan komt er echt iemand bij u langs.  
Ik weet niet wat u verwachting is en vooral waar u in bepaalde omstandigheden 
behoefte aan hebt. Ik weet dat er nu iemand haar heup gebroken heeft, maar 
weet niet of ze in het ziekenhuis is, al naar een revalidatieplek is gegaan of tijdelijk 
bij familie buiten Veenendaal is.  Er werd mij aangeraden om een cursus ‘weten 
op afstand’ te gaan volgen. Ik heb met de meneer afgesproken dat als hij de 
cursus ontwikkeld heeft ik graag mee doe. Mijn glazen bol werkt niet. 
In de komende maand zijn alle contactpersonen pastoraat weer in actie door het 
bezorgen van de kerstattentie van de diaconie.  Voor sommige gemeenteleden is 
de contactpersoon een vertrouwd gezicht en een bekende van al zoveel jaar 
geleden. Voor andere gemeenteleden is een contactpersoon  een nieuw gezicht, 
vraag gerust naar haar of zijn naam. Alle contactpersonen hebben mooie kaartjes 
waarop zij hun naam en het telefoonnummer kunnen vermelden, vraag er naar 
als u zo'n kaartje nog niet hebt.  
Wilt u uw kinderen iets laten doorgeven over uw situatie of omstandigheden, op 
de website is een meldknop pastoraat. Deze mail komt terug bij ouderlingen en 
krijgt een vervolg. Laten we elkaar op de hoogte houden. 
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Kaarsen Allerzielen 
Op Allerzielen  bij  het event ‘Voor wie steek jij een kaarsje aan?’ zijn door 
bezoekers kaarsen aangestoken in het Spoor van Licht. Deze staan nu in de 
stiltehoek, achter in de kerk bij het gebrandschilderde raam met het kruis. Je mag 
je kaars nu mee naar huis nemen. 
 
Kijkcijfers zondag 16 november 
Direct: 100 Opname: 44 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de  
digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
 

 

http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

